
Marcus 4:35
“’s Avonds zei Jezus tegen zijn leerlingen: 

‘Kom, we varen naar de overkant van het meer’. 
Jezus zat al in de boot.”

Opdracht:

Maak een bootje van een lege fles. 
Prik er een stokje in en maak een mooi zeil. 
Probeer daarna of je bootje blijft drijven!

Om door te praten:

1. Er kwamen altijd veel mensen bij 
Jezus, om naar hem te luisteren of 
om genezen te worden. Hoe was dat 
voor Hem, denk je?

2. Jezus zocht wel eens 
rustmomenten zonder veel mensen 
om hem heen. Nu gaat hij varen met 
zijn vrienden, naar de overkant van 
het meer. Wat doe jij om uit te 
rusten? En wat vind jij leuk om te 
doen met je vrienden? 


